
  

 



Heb jij de koffer al gepakt en is jouw paspoort 
nog geldig? Want de Kampcie (dit jaar OA Crew) 
heeft het geweldige plan om samen met jullie op 
wereldreis te gaan. Nederland is te klein 
geworden en daarom gaan we naar plekken 
waar de meeste van jullie nog nooit geweest zijn. 
En om heel eerlijk te zijn, de OA Crew ook nog 
niet. Want Sydney, Florida of Paramaribo 
bezoeken doe je toch niet elke dag. Nou, wij 
gaan dat tijdens deze jeugdkampweek wel allemaal doen! 
 
Als je op wereldreis gaat, is een thuisbasis wel heel belangrijk. Net als in 2015 is 
kampeerboerderij Emsland in Ommen onze basis. De afgelopen 3 jaar is de locatie 
op een aantal plekken verbouwd. Zo zijn de zolder en het speelveld aangepast. 
Hierdoor zijn we ook in de gelegenheid om een gezellige plek voor de accommodatie 
in te richten om lekker te chillen en te spelen. Dat moet het gevoel van 
samenwerken, samen zijn en samen spelen nog meer versterken. Om het helemaal 
af te maken, verbouwen wij het nog als echt vliegveld! 
 
Een jeugdkamp zonder keukenprinsessen is niet mogelijk. Wij zijn blij dat Reina en 
Hanneke samen het team vormen om goed te zorgen voor de inwendige mens. Want 
dat is belangrijk als je veel moet reizen.  
Daarnaast krijgt de OA Crew ook dit jaar weer veel steun van vele andere vrijwilligers 
en sponsoren! Zonder hen is deze wereldreis met dit nieuwe en gevarieerde 
programma niet mogelijk. 
 
Wij hebben er zin in! Heb jij zin in de wereldreis? Lees dan snel de hints in dit 
jeugdkampboek om een idee te krijgen van het programma!  
 
Onze OA Crew: Rick, Carin, Nynke, Bas, Niels en Jeroen 

  

 

 



De kampcie bestaat uit de volgende personen: 

 Nynke Lokhorst   06 15 56 88 33 

 Carin van der Hoeven  06 49 12 52 80 

 Jeroen Polman   06 55 84 71 04 

 Bas van de Pijpekamp  06 39 89 61 07 

 Niels Jansen    06 23 86 66 08 

 Rick Verdouw   06 14 93 26 76 

Wanneer noodzakelijk kunt u tijdens de kampweek contact opnemen met:  
Rick Verdouw en Jeroen Polman 
 

Adres: 

Kampeerboerderij Emsland 
Emslandweg 17 
7731 RP Ommen   
Telefoon: 0529-453084 
 

09.00 uur: Kampcie aanwezig bij clubhuis OA 
10.00 uur: Fietsen die niet met eigen auto vervoerd kunnen worden, moeten op dit 
tijdstip bij OA worden afgegeven.  
NB. Waar mogelijk graag fiets met eigen auto vervoeren ivm de vele 
deelnemers en veel materiaal in de vrachtwagen.  
14.45-15.00 uur: Aankomst bij Emsland in Ommen (eigen gelegenheid) 

  

 

Derksen Verhuizingen zorgt er ook in 2018 weer voor dat 
kampmaterialen en jullie fietsen naar Ommen worden gebracht. 

 



Slaapzak/dekbed Pyjama 

Hoeslaken Toiletspullen 

Kussen met sloop Slippers 

Schoenen / oude schoenen Laarzen 

Verkleedkleren Regenkleding 

Warme kleding Bord, beker, bestek (gemerkt met naam) 

Voldoende sokken en ondergoed Plastic tas voor vuile was 

Sportkleding Zakgeld 

Sportschoenen Vlinderdasje 

Trainingspak Fiets 

Handdoeken Zwemspullen 

Washandjes Fototoestel (optie) 

Theedoeken (min. 2) Zaklamp (optie) 

Zonnebrand en aftersun Muziekinstrument (optie) 

Wit GOATS t-shirt (indien je dit hebt) Spray tegen insecten (teken en muggen) 

MEDICIJNEN  

 
Indien ouders op vakantie zijn: Vakantieadres op papier meenemen  

En ben je toch wat vergeten? No Worries! 

  

      

 
GU!DO -no worries-  
 
Bonte Wetering 89 
6823 JC Arnhem 
info@guidoinarnhem.nl 
06-22588618 
 

 

 



Het inchecken voor onze eerste vlucht op Ommen 
Airport is om 15.00 uur. Daarna zal onze OA crew in 
samenwerking met Olympic Airlines ervoor zorgen 
dat jullie met bagage naar de juiste lounge worden 
gebracht op de luchthaven. Nog even een laatste 
knuffel voor de chauffeur die jullie heeft gebracht en 
dan wordt het langzaam tijd om te gaan boarden 
voor de eerste vlucht.  
 

Voor het eten staat een kennismakingsactiviteit op het programma. Niet alleen leer je 
de overige reizigers en onze crew wat beter kennen, ook kom je erachter wie 
bijvoorbeeld je tafelgenootjes zijn. 
Na het avondeten vliegen we voor het eerste programmaonderdeel naar Paramaribo. 
Daar moeten jullie “sneller dan het licht” reizen door het oerwoud om Airmiles bij 
elkaar te sprokkelen.   

  

 

 

 

 

    



 

‘O Sole Mio is één van de bekendste liefdesliedjes uit Italië. Het wordt vaak 

gezongen als je in een bootje in de zon (Sole Mio) ligt te dobberen in Venetië. Het zal 

duidelijk zijn dat we vandaag naar Zuid-Europa vliegen. De weersvoorspellingen zijn 

uitstekend dus met die zon zit het wel goed! 

Wij denken dat het met deze hint wel duidelijk is wat je gaat doen. Maar rustig 

dobberen op het water is niet het enige. Want de relax dag is pas woensdag. We 

gaan op “Canal Grande” niet alleen genieten van de mooie natuur van Venetië. We 

gaan onderweg ook regelmatig aan wal om bijvoorbeeld op het San Marco plein en 

de Rialto brug Airmiles te verdienen. 

Dus wij denken dat een “corso intensivo Italiano” wel gewenst is voordat je op 

jeugdkamp gaat. Want je weet niet wie of je een verdwaalde Italiaan onderweg 

ontmoet voor het uitvoeren van opdrachten

                            

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gers Pardoel zong over “Ik neem je mee, ik neem je mee op reis. Ik neem je mee, 
naar Rome of Parijs”. Oké, Rome hebben we ingewisseld voor Venetië maar 
vandaag is dan echt Parijs onze bestemming. Na een korte vlucht zullen we op 
Airbikes langs de Arc de Triomphe, de Eiffeltoren en over de Champs-Élysées 
reizen. Natuurlijk zullen wij ook flink wat opdrachten uitvoeren in “Franse sferen” om 
airmiles te scoren. En na afloop is er vast nog wel ruimte om even bij een lokale 
boutique te shoppen. 
 
Wij verwachten dat jullie na 2 intensieve dagen wel spierpijn zullen hebben. Onze 
“Jerome de Sabots” weet daar wel raad mee. Je kan hem reserveren via dit adres: 
 

  

 

 



 

 

 

 

Vandaag gaan we niet normaal eten…. Onze keukenprinsessen hebben 
vandaag een speciaal menu samengesteld dat begint met “zandhappen”. 
 
Omdat wij denken 
dat jullie het vliegen 
nu wel beu zijn, 
gaan we vandaag 
op een alternatieve 
manier reizen. Je 
kunt kiezen voor 1 
of 2 bulten.  
 
In de Sahara gaan 
we onze sportiefste 
dag beleven. 
Lekker sporten in 
het mulle zand. 

 
Met dank aan Rutger van Dijk kunnen we 
daarna weer onze monden schoon 
spoelen met de vele flessen Spa water die 
hij geregeld heeft!  

 

 
 

 



Het is tijd om te relaxen. We zitten op de helft van de week en de ervaring leert dat 
dan de eerste vermoeidheid gaat toeslaan. Vandaag hebben we dus een heerlijk 
rustig programma en we hopen dat de zon weer de hele dag zal schijnen! En 
natuurlijk zullen we ook een frisse duik gaan nemen.  
 
Vandaag gaat het dus even niet om Airmiles verdienen! Nee, zullen wij de blikvanger 
zijn met onze gebruinde goddelijke lichamen op het strand van Florida.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze fantastische dag zal worden afgesloten met een 

gerecht uit de Amerikaanse keuken. Dat wordt smullen!!  

 

Heb je dan toch nog wensen? Dan kan je het beste gaan naar:  

 

 

 

 
 

 

Cascando Products b.v. 
L. Waltmans  
Het Vergun 5  
NL-6931 KC Westervoort  
 

T +31 (0)26 35 19 603  
F +31 (0)26 35 19 808  
E design@cascando.nl  
I www.cascando.nl 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat een verrassende heerlijke maaltijd krijgen de Expeditie leden hier aangeboden. 
Voor ons is vandaag ook een dag vol verrassingen.  
 
Vandaag vliegen we uit naar ons verrassingsuitje. Iedereen hoopt natuurlijk weer iets 
moois. Wij denken dat dit is gelukt met Kaap de Goede Hoop!  
 
De dag wordt afgesloten met weer een feestmaal... Vandaag zorgt Hans er weer 
voor dat er een hele hoop kip is voor iedereen 

 

  

 

 

Kipmaaltijd 

Aangeboden door: 

Poeliersbedrijf 'Hans Koens' Duiven 
Elshofpassage 54 6921 BB Duiven 

Telefoon:0316 266 627 
 

 

 

 

[

overal in het document 

worden neergezet. Ga 

naar het tabblad 

Hulpmiddelen voor tekenen 

als u de opmaak van het 

tekstvak voor het 

blikvangercitaat wilt 

wijzigen.] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De laatste dag van onze wereldreis. Onze laatste stop is aan de andere 
kant van de wereld in Sydney. Vandaag zal iedereen in Downtown 
Sydney rare sprongen gaan maken om de laatste Airmiles te verdienen. 
Vandaag zijn ook Bonus Miles te verdienen. Maar daar moet je wel wat 
voor doen! 
 
Misschien wint jouw team wel hiermee de meeste Airmiles van de gehele week en ga 
je genieten van eeuwige roem. Na dit laatste spel vliegen we terug naar Ommen 
Airport om op het vliegveld op een passende wijze af te sluiten.  
Daarna nog even naar de kapper zodat we de volgende dag keurig geknipt 
terugvliegen richting OAse Airport en dan naar huis.  

 

 

 

 

 Weldamlaan 13 6825 BX ARNHEM 

 

 



09.30 uur: Chauffeurs voor terugweg worden verwacht in Ommen 
10.00 uur: Vrachtwagen laden en daarna vertrek naar Oase Airport 
12.00 uur: Aankomst ouders in het clubhuis 
12.15 uur: Samen vrachtauto uitladen 
 
 
En dan is het tijd om een beetje 
bij te slapen. Dan gaan we tijdens  
deze droomvlucht alles nog een keer  
beleven! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


